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Schrijver Daan Hulsebos zal lange tijd uitgekeken hebben naar de dag waarop hij zijn boek 
“Foxhol en Foxholsterbosch” unieke dorpen met een rijke historie en interessante inwoners, 
kon presenteren. Zaterdagmiddag 30 november 2019 was het eindelijk zo ver.  Op zijn 73e 
verjaardag zag een wat nerveuze auteur dorpshuis “De Klabbe” in Foxhol vanaf  een uur of 
één gestaag vol lopen. Honderden (oud) Foxholsters en anderen toonden belangstelling 
voor het werk van Daan. Hij draagt het boek op aan zijn ouders die hij dankbaar is dat zij 
zich in Foxhol vestigden. Ondanks schampere opmerkingen als: “Foxhol, wel wil doar nou 
wonen?” De beide zoons hadden er een mooie jeugd. Zo’n 10 jaar geleden kreeg Daan meer 
vrije tijd en raakte hij geïnspireerd door het echtpaar Jaap en Mien Westerdiep dat een boek 
schreef over hun dorp Westerbroek. “ Dát doe ik ook, een boek schrijven over mijn dorp, 
Foxhol!” dacht Daan.  Achteraf gezien had hij geen idee waaraan hij begon! 

 

Om half twee opende presentator Wim Rozema de middag met een inkijkje wat er zoal 
kwam kijken bij de totstandkoming van dit lijvig boekwerk: 350 pagina’s met bijna 600 foto’s. 
Ook vertelde hij dat een dergelijk boek zonder sponsoren een kostprijs van ongeveer €60,- 
zou hebben.  Nu verscheen het in een oplage van 550 exemplaren en is het verkrijgbaar voor 
de vriendenprijs van €25,- Mede gezien de grote opkomst stelde Rozema vergenoegd vast: 
“De lokale geschiedenis leeft!”  

Die constatering onderstreepte hij nog eens door voorbeelden te noemen van andere 
recentelijk verschenen historische boeken over delen van onze regio. Allemaal gingen ze als 
warme broodjes over de toonbank!  



 

 

Vervolgens was de beurt aan de jarige schrijver. Daan gaf aan het kort te willen houden: 
“Tenslotte bent u hier niet gekomen om uitgebreid naar allerlei speeches te luisteren, maar 
wilt u zo snel mogelijk een blik werpen in het mooie boek dat u besteld hebt.” “Meer dan 10 
jaar heb ik gewerkt aan het samenstellen van een boek over Foxhol en Foxholsterbosch. Ik 



vond echter dat het nu wel tijd werd om het project af te ronden, tenslotte heb ik ook niet 
het eeuwige leven en het zou zonde zijn als alles wat ik heb verzameld niet bekend zou 
worden bij een breder publiek.” 

“Op advies van Teade Smedes ben ik begonnen met het kadestraal onderzoek, wat 
betekende dat ik van alle panden in Foxhol en Foxholsterbosch de oorsprong, de eigenaren 
en de verbouwingen vanaf 1832 (het jaar van de invoering van het kadaster), in kaart heb 
gebracht. Een behoorlijke klus. Voor het bevolkingsregister geldt dat het mijn bedoeling was 
om de bewoners van Foxhol en Foxholsterbosch vanaf 1850 (begin van de registratie), te 
achterhalen. Het is een uniek document geworden en ik hoop dat ik jongeren heb kunnen 
inspireren tot een vervolgonderzoek naar aanleiding van dit boek.” 

 

 

Het eerste exemplaar van het boek overhandigde auteur Daan Hulsebos aan Teade 
Smedes van het Historisch Archief Midden-Groningen, als dank voor al zijn ondersteuning 
bij het archiefonderzoek, zijn inspiratie, tips en adviezen. De archivaris toonde zich blij 
verrast. “Ik reed hier op mijn fiets naar toe en had niet het flauwste vermoeden dat mij de 
eer te beurt viel om het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen.” 

 Daarna rijkte Daan het tweede, derde en vierde exemplaar uit aan Frens Jonker, Jan 
Pekelder en Wim Rozema voor hun hulp. Vervolgens dankte hij alle sponsoren voor hun 
bijdrage en Arie Piening voor het maken van de actuele foto’s van alle panden in Foxhol. 

Het bestuur van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o. bood echtgenote 
Jannie Hulsebos een mooi boeket bloemen aan voor alle steun aan haar echtgenoot. En 
tevens als vergoelijking voor alle uren die zij de gezelligheid van Daan zijn aanwezigheid 
moest missen. 

 Om 3 uur dankte  Wim Rozema de bezoekers voor hun belangstelling en legde hij de 
logistiek rond de uitgifte van de boeken uit. Dat bleek een geoliede machine. In korte tijd 
was iedereen in het bezit van de bestelde boeken.  



 

De bezoekers hadden dus alle tijd om (onder het genoot van een hapje en een drankje) de 
eerste indrukken van het boek te bespreken en om herinneringen op te halen. Een zeer 
geslaagde, gezellige middag. 

 

 Tenslotte:  Het resultaat  mag er zijn! Het boek 
belicht tal van aspecten. Een feest der herkenning 
voor (oud) Foxholsters. Een bron van nostalgie en 
vele herinneringen aan “ de tijd van toen,” (ook)  
voor anderen. Ondanks de vele  uren die hij 
spendeerde aan speur- en schrijfwerk voor dit boek 
doet de vereniging nooit vergeefs een beroep op 
Daan. Hij is er altijd. Bij bestuurs- en 
ledenvergaderingen, excursies, lezingen (hij 
verzorgde zelf de Jaap Westerdieplezing in 2015) enz.  
Samen met Melle Vos is hij de drijvende kracht 
achter ons magazine “Pluustergoud”. Een woord van 
waardering daarvoor en respect voor zijn inzet en 
doorzettingsvermogen is hier dan ook zeker op zijn 
plaats! Dank, dank, dank, Daan! 
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